8-10 jaar
Gesprek: Hoe denk je dat de man
zich voelde toen hij ziek was? En
nadat hij met Jezus gepraat had?
Hoe zou hij zich gevoeld hebben toen de
voorbijganger zei dat hij op sabbat geen mat
mocht dragen?
Jezus zegt dat God altijd werkt. Wat doet God
dan allemaal? Bedenk samen zoveel mogelijk
dingen.

Spel: Alle kinderen gaan met hun gezicht

gericht naar de muur zitten. Ze zetten

beide voeten tegen de muur. Klem bij het
eerste kind een knuffel, kussen of bal tussen
de voeten. Hij/zij geeft deze met zijn voeten
door aan het volgende kind. De handen mogen
niet gebruikt worden! Ga zo verder. Is het
gelukt om het voorwerp langs alle kinderen
naar de andere kant te krijgen? Dan is het tijd
om allemaal op te staan en een vreugdedansje
te doen.

Creatief: Vul een glas met water

en doe er een tablet in waarmee

kunstgebitten schoongemaakt
worden. Wat gebeurt er, hoe komt het water in
beweging?

Creatief: Maak blauwe verf dun met

water of gebruik ecoline. Blaas met

een rietje tegen de ecoline. Welke
figuren ontdek je? Teken de man die weer kan
lopen ernaast.

11-12 jaar
Gesprek: Hoe zou het zijn als je heel
e lang ziek bent? Wat denk je: zijn
zieke mensen ongelukkig? Waarom
denk je dat?

Spel: Wijs een fotograaf aan. De anderen

gaan staan zoals de fotograaf bepaalt.

Hij zet een scéne neer uit het verhaal van
vandaag, maar vertelt niet welke. Dan maakt
hij de foto als hij tevreden is door klikklak te
zeggen. Daarna vertellen de kinderen die op
de foto staan welk deel van het verhaal de
fotograaf heeft willen tonen.
Wissel een paar keer van fotograaf.

Computer: Een uitdrukking is:
Hoop doet leven. Zoek uit wat die
uitdrukking betekent.

Bespreek daarna of die uitdrukking ook bij dit
verhaal past? Waarom wel of niet?

Vertelling 8-12 jaar

De man bij het water
In de tijd van Pasen tot Pinksteren vieren we dat Jezus is opgestaan. Je kunt het verhaal deze periode
elke week inleiden met een tweespraak:

Eén kind: Christus is opgestaan!
Allen: Ja, Hij is opgestaan.

Begin daarna meteen met de eerste zin van het verhaal.

In Jeruzalem is een bijzonder bad.

Als het water gaat bewegen en je bent er als eerste in, dan genees je van je ziekte.
Daarom zitten er elke dag zieke mensen in de zuilengangen rond het bad. Ze kijken en
ze hopen. Misschien is het vandaag htn dag.

Er zit ook een man die al achtendertig jaar ziek is. Hij heeft al heel wat zieken zien
komen en gaan. Sommigen zijn er een paar dagen, anderen een paar weken. Daarna
verdwijnen ze weer; omdat ze genezen zijn, of omdat ze de moed opgeven. De man
wacht al achtendertig jaar. Hoe hij het volhoudt, weet ik niet; misschien weet hij het
zelf ook niet.

Jezus gaat naar Jeruzalem. Hij komt voor een feest in de stad, maar eerst gaat Hij naar
dat wonderlijke bad. Hij ziet de man die al zo lang ziek is. Samen kijken ze een tijdje
naar het rimpelloze water. En dan zegt Jezus: ‘Wilt u gezond worden?’

De man kijkt op. ‘Of ik gezond wil worden? Man! Het probleem is: Niemand wil me
helpen. Als het water gaat bewegen, ben ik altijd te laat. Dan is iemand anders me al
voor.’ Jezus kijkt de man aan. En dan zegt Hij zomaar, heel eenvoudig: ‘Sta op. Pak je
mat en loop.” Meteen voelt de man hoe alles verandert. Hij is gezond. Hij pakt zijn mat
en loopt weg. Onderweg maakt hij een klein huppeltje.

‘Hela!” hoort de man een stukje verderop. Een voorbijganger wijst op de mat die de
man onder zijn arm heeft. ‘Weet je niet dat het sabbat is? Dat is een rustdag. Dan
mag je geen mat dragen!” De man lacht. ‘O, dat’, zegt hij. ‘Ik weet het hoor, van de
sabbat enzo. Maar vandaag ben ik beter geworden! Na achtendertig jaar! Degene die
mij beter gemaakt heeft, zei dat ik mijn mat op moest pakken en lopen. Vandaar!” De
voorbijganger schudt zijn hoofd. ‘Dat kan allemaal wel wezen’, zegt hij. ‘Maar sabbat
is sabbat. Wie heeft dat dan tegen u gezegd?’ De genezen man denkt na. ‘Ik weet niet
wie die man was, die mij beter gemaakt heeft. Maar ik ben gezond, dat weet ik wel.’

Een tijdje later komt de man Jezus tegen bij de tempel. ‘Gaat het goed?’ vraagt Jezus
hem. ‘Zorg dan dat het goed blijft gaan.” De man knikt. En hij vraagt ook meteen hoe
Jezus heet, zodat hij het kan vertellen aan die voorbijganger. ‘Die man die mij beter
gemaakt heeft, heet Jezus’, vertelt hij later. ‘Aha!’ roept de voorbijganger. ‘Goed dat ik
het weet!” Samen met een paar anderen gaat hij naar Jezus toe. ‘Weet je niet dat het
verboden is om op sabbat te werken?’ vraagt hij. Jezus lacht. Hij wijst naar boven en
zegt: ‘Mijn Vader werkt ook altijd. Daarom doe ik het ook!’
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